
Wij geloven in de groeimogelijkheden van talenten en intelligentie en laten elke leerling zijn eigen 
groei ervaren.  

Scores en resultaten zijn minder belangrijk en we richten ons op het proces dat de leerling 
doormaakt. Doorzettingsvermogen, de aanpak van de leerling en zijn inzet worden benadrukt.  

Het gaat niet om de beste, de snelste of de slimste te zijn. Het gaat om de inspanning die de 
leerling levert om iets te bereiken. We richten de complimenten op hard werken en oefenen.  

De groei-mindset zorgt ervoor dat de leerling zich niet vergelijkt met anderen en zich richt op het 
verbeteren van zichzelf en het behalen van zijn eigen doelen. En natuurlijk ‘vier’ iedere 
vooruitgang die de leerling boekt door hard te werken.  

We staan model voor een ‘leven lang leren’ en vertellen onze leerlingen hoe ze zichzelf steeds 
kunnen blijven ontwikkelen. De leerling krijgt inzicht in de vaardigheden die hij nog moet 
ontwikkelen; we helpen hem bij het aanleren hiervan.  

De leerlingen de kans geven om fouten te maken en de leerling helpen om van een fout een 
leermoment te maken dat schept groeikansen.  

‘De toekomst is van mij’ quote Nikola Tesla 


